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Quý Độc Giả thân mến,

Mới đây, cùng với người anh em trong Dòng, cha Triệu Nguyễn SJ, chúng tôi có chuyến đi thăm 
các dự án ở Campuchia, Việt Nam và Lào. Dòng Tên ở Việt Nam có khoảng 350 tu sĩ, trong số đó 
nhiều tu sĩ làm việc ở nước ngoài dưới những điều kiện rất khó khăn, như ở Kyrgyzstan, Pakistan, 
Myanmar, Campuchia, Thái Lan, Lào, Đông Timor, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nepal, Đài Loan, v.v.

Chúng tôi vui mừng được gặp 70 tu sĩ trẻ Dòng Tên đang học triết học và thần học: Sau khi chia 
sẻ về công việc và động lực dấn thân của chúng tôi tại Trung Tâm Truyền Giáo Bác Ái Dòng Tên – 
Jesuitenweltweit, một thầy đã đặt câu hỏi: “Công việc phục vụ của các cha thật lớn lao. Tôi cần phải 
chuẩn bị gì để hỗ trợ các cha ở Nürnberg? Tôi muốn trình bày suy nghĩ này với cha giám tỉnh của 
tôi!” Chuyến thăm Dòng Tên Việt Nam và những cuộc trò chuyện với các tu sĩ Dòng Tên trẻ tuổi 
khiến chúng tôi cảm động, vì họ toát ra một lòng quảng đại tuyệt vời và dễ thương! Trong tâm tình 
đó, chúng tôi rất vui mừng giới thiệu đến Anh Chị Em tập sách nhỏ này bằng tiếng Việt. Trong 
đó Anh Chị Em tìm thấy những bài chia sẻ kể về việc: các tu sĩ Dòng Tên với lòng quảng đại và 
nhiệt thành truyền giáo to lớn, đang xả thân cho những người có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh ở 
Campuchia, Việt Nam và Lào như thế nào.

Người Công giáo Việt Nam ở Đức tuy là thiểu số, nhưng có một điểm mạnh là mỗi năm vào Lễ Chúa 
Thánh Thần hiện xuống hàng ngàn người Công Giáo Việt Nam đến tham dự Đại Hội Công Giáo. 
Hơn nữa, trên khắp nước Đức, người Công Giáo Việt Nam với Đức Tin và lòng quảng đại hy sinh 
dấn thân, còn làm phong phú thêm đời sống cộng đoàn Dân Chúa của nhiều giáo xứ địa phương. 
Chúng tôi chân thành cám ơn Ông Bà Anh Chị Em và mến chúc mọi người nhiều niềm vui khi đọc 
tập sách nhỏ này!

Hiệp thông với Anh Chị Em trong lời cầu nguyện,  
và xin gởi lời chào nồng nhiệt đến Anh Chị Em

Linh mục Christian Braunigger SJ
Giám Đốc Trung Tâm Truyền Giáo Bác Ái

(Chuyển ngữ: Linh mục Nguyễn Ngọc Thế SJ.)
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Xin kính chào quý ông bà và anh chị em,

Trung tâm truyền giáo bác ái Dòng Tên - Jesuitenweltweit tại Nürnberg mà tôi được gửi đến 
để làm việc tại đây từ tám năm qua.  Hiện giờ chúng tôi có 600 dự án trên thế giới, đặc biệt đến 
với người nghèo - phục vụ trong phạm vi giảm nghèo, người tỵ nạn( Jesuit Refugee Service, 
JRS), giáo dục,  ý tế, sinh thái, nhân quyền và chăm sóc mục vụ.
  
Chúng tôi cũng có chương trình cho các bạn trẻ đi làm tình nguyện hiệp hành yêu thương 
người nghèo.

Tôi không thể nghĩ rằng mình có thể làm những công việc mà hiện nay tôi đang làm. Hơn 
40 năm trước đây tôi chỉ là một đứa trẻ vượt biển một mình, không có người thân đi cùng, ở 
trại tị nạn Galang hai năm để được đi Tây Đức. Ai đã giúp đứa trẻ đó? Tôi không quên những 
người đã giúp mình, tôi không thể kể hết những người đã giúp mình.  Đặc biệt trong đó cha 
Dòng Tên Dominici,  người Ý và cha Sukondo, người Indonesia trong chương trình giúp người 
ty nan JRS.

Jesuitenweltweit nơi đây được xem như hai bàn tay. Một bàn tay quảng đại của người cho đi và 
một bàn tay người nghèo vui mừng khi được đón nhận. Tôi rất vui mừng khách đến khách đi 
để lại một món quà tinh thần đẹp. Cho thế giới chúng ta công lý và hòa bình hơn. 

Tôi đã chứng kiến lòng quảng đại của cộng đồng Việt Nam tại Đức, người công giáo và các tôn 
giáo bạn  cùng chúng tôi cho Ước mơ trên. Xin cảm ơn và kính chào quý ông bà và anh chị em.

Lm Vincent Triệu Nguyễn SJ
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Ước Mơ Một Mái Nhà   

Năm 2020 tôi được sai đến Minh 
Hoà, Kiên Giang. Với chiếc xe gắn 
máy, tôi lân la các ngỏ hẻm để 

làm quen dân làng. Số đông ở đây là người 
Khmer, sống tập trung trong vùng sâu, xa 
vùng phát triển và giàu có. Nhiều người 
không thành thạo tiếng Việt, gặp khó khăn 
trong giao tiếp. Cơ hội làm việc ít ỏi, nhiều 
gia đình phải đi hái rau dại hoặc làm công 
để kiếm sống. Nhiều nhà rách nát, sập xệ, 
ẩn chứa bao nỗi lo lắng và khó khăn. 

Nhìn những đứa trẻ bị mưa tạt ướt khi đang 
ngủ trong những căn nhà rách nát, tôi tự 
hỏi: „Làm thế nào để các bé có giấc ngủ 
ngon?“ Và chương trình „Ước Mơ Một Mái 
Nhà“ ra đời.  
Một căn nhà có kinh phí khoảng 2000 USD, 
nhưng xây dựng bao nhiêu căn nhà cho đủ. 
Thêm vào đó, tôi không có quen biết nhiều 
người để có thể ngỏ ý với họ trợ giúp. Lời 
Chúa đã truyền cảm hứng cho tôi: „Trước 
hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức 
công chính của Người, còn tất cả những thứ 
kia Người sẽ thêm cho.“ (Mt 6:33) 

Cụ thể tôi cưu mang trong mình sự đồng 
cảm, yêu thương, hiệp nhất với những người 
nghèo, đặc biệt người Khmer. Tôi bắt đầu làm 
quen với những gia đình nghèo khó trong 
vùng, giúp đỡ họ trong khả năng. Khi hiểu 
những câu chuyện của họ, tôi đem những 
câu chuyện ấy kể lại cho bạn bè, người thân. 
Chúa đã gởi nhiều người thiện lành và mở 
lòng chia sẻ với những gia đình khó khăn.  

Vậy là căn nhà đầu tiên được hình thành, 
rồi đến căn nhà kế tiếp… Khi xây nhà tình 
thương, có nhiều khó khăn. Khi xây nhà trên 
nên đất bồi ở miền Tây, gặp thêm mưa, nhà 
chưa xây xong đã bị sụp hoàn toàn. Phải bắt 
đầu lại, dù cho kinh phí chưa đủ. Tạ ơn Trời 
đã gởi tới nhiều ân nhân giúp đỡ. 

 Vợ chồng anh Hoà cùng hai con nhỏ sống 
trong một ngôi nhà lá. Sau một đêm mưa gió, 
ngôi nhà của gia đình anh bị cuốn bay tả tơi. 
Khi đến thăm, họ đang cố gắng tìm những 
mảnh lá của căn nhà cũ để che chắn chung 
quanh giường ngủ. Với sự giúp đỡ của nhiều 
người, chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước đã xây 

Vùng sông nước miền Tây, anh em Dòng Tên đến đây đễ phục vụ một giáo họ 
nghèo, nhà nguyện trước đây là một nhà mấy làm cá tư nhân để lại. Đồng bào 
Người Khmer sống cơ cưc - thiếu ăn và không có nhà ở. thương.
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nhà mới cho gia đình anh. Biết ơn mọi người 
đã giúp đỡ, anh Hoà trở thành một người 
cống hiến tích cực, lan tỏa yêu thương và 
lòng nhân ái cho mọi người xung quanh. Anh 
thường cộng tác để mang lương thực đến cho 
những người nghèo sống dọc theo con sông 
gần nhà anh. 

Ông bà Chín không có con, nương tựa nhau 
sống lúc tuổi già. Họ luôn ước mong một căn 
nhà lành lặn. Dù họ cố gắng tiết kiệm, nhưng 
với đồng lương ít ỏi, ước mơ ấy vẫn xa vời. 
Chương trình “Mơ Ước Một Mái Nhà” đã 
mang lại cho họ niềm vui. Bà kể rằng “cha ơi, 
hôm qua mưa gió khiếp quá, nửa đêm thức 
giấc con hốt hoảng sợ nhà sập. Nhưng rồi con 
nhận ra mình đang ở trong nhà mới, nên con 
yên tâm trở lại. Vợ chồng con đã thức dậy đọc 
kinh Kính Mừng để tạ ơn Đức Mẹ”. 

Một căn nhà không chỉ là nơi để ở, nhưng có 
khi cứu cả một gia đình.

Khi có nơi ổn định để sống, người nghèo an 
tâm để làm ăn.

Họ làm công việc như hái rau, làm thuê, hoặc 
làm mướn để kiếm sống. Khi có cơ hội, họ sẽ 
cải thiện được tình hình cuộc sống của mình.

Đến nay chương trình „Ước Mơ Một Mái Nhà“ 
đã xây dựng được 125 ngôi nhà tình thương. 
Chúng tôi hi vọng chương trình sẽ tiếp tục 
mang tình yêu của nhiều người thiện lành đến 
với những người cần sự giúp đỡ.

Giuse Nguyễn Tuân Phục SJ
Một vài hình ảnh xây dựng Ngôi Nhà Mơ Ước 
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BLINDTEXT

Nhà „Vincente“- Một Mái Ấm Cho Người  
Khuyết Tật Và Các Em Tự Kỷ 
Tại Quảng Bình vẫn còn nhiều  hậu chiến tranh du đã sau 50 năm chiến tranh kết 
thúc. Dòng Mến Thánh Giá phục vụ các em bằng tình thương.

Quảng Bình là tỉnh, có con số người 
khuyết tật rất đông tại Việt Nam. 
Theo trang thông tin điện tử Quảng 

Bình có hơn 45.000 người khuyết tật. Mái  
Ấm Hy Vọng „Thánh Vincente“ được thành 
lập vào năm 2006 tại làng Hướng Phương, 
xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch, gần 
TP Ba Đồn và sông Giang. Đây cũng là Mái 
Ấm ngoài công lập duy nhất của tỉnh Quảng 
Bình do các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Hướng 
Phương quản lý, để giúp cho các em khuyết 
tật, mồ côi và những em khuyết tật sống tại 
gia đình.  

Mái Ấm này mang Thánh Vincente Nguyễn 
Thế Điểm, linh Mục tử đạo của vùng này. Mộ 
của Ngài đã được chuyển vào nhà thờ mới của 
nhà dòng năm 2023. Từ đó Hướng Phương 
cũng đã trở nên một nơi hành hương. Nhiều 
người đến đây khấn xin với những ước vọng 
và lo lắng trong gia đình, để cầu nguyện và 
xin ơn bình an.

Nhà „Vincente“ đang lo cho  120 người khuyết 
tật từ 1 đến 65 tuổi. Họ phải chịu đựng những 

dạng khuyết tật rất khác nhau. Thật rất đâu 
lòng, khi gặp những em nhỏ bị liệt nằm trên 
xe lần vì là nạn nhân của chất đọc  „Mầu Da 
Cam“ trong chiến tranh. Tại đây, họ vẫn được 
quan tâm và chăm sóc rất chu đấo. Hơn thế 
nữa họ được đón nhận và yêu thương như con 
cái yêu qúy của Thiên Chúa. Những sinh hoạt 
văn nghệ và những thánh lễ của nhà Vincen-
te làm cho tất cả người ân nhân đến thăm vô 
cùng vui và ngạc nhiên: Ở đây các em được 
hưởng niềm vui và được quyền làm người. 
Hàng tháng nhà dòng phải lo có đủ tiền để 
mua gạo, quần áo và thuốc cho các em. 

Một nông trại bên cạnh và một vườn rau sạch 
(bio) giúp cho các Sơ thu nhập một phần, 
nhưng họ hoàn toàn sống nhờ vào sự hảo tâm 
của các ân nhân đóng góp và giúp đỡ. Các em 
lớn lên và phát triển rất tốt qua sự lo lắng của 
các Sơ, và một số tình nguyện viên giúp đỡ đêm 
ngày. Cám ơn anh chị em ân nhân rất nhiều vì 
đã đóng góp cho Máy Ấm Vincente,  để cho các 
em có cơ hội được „gặp thầy gặp thuốc“.
Dự Án xây dựng trường học chuyên biệt cho 
trẻ tự kỷ:
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BLINDTEXT

Sơ Ngọc Lan chuyen lo cho trẻ khuyết tật, đặc 
biệt trẻ bị tự kỷ, nói: „Trong những năm gần 
đây, số trẻ mắc chứng tự kỷ và rối loạn tác 
động giảm chú ý (ADHD) ngày càng nhiều. 
Các em đó không ý thức được hành vi của 
mình: như thường xuyên đánh bạn, tự gây 
thương tích cho bản thân và có nhiều hành vi 
gây nguy hiểm.“ Vì thế Sơ Lan đang làm một 
Dự Án xây dựng lớp học cho trẻ bị tự kỷ, để bố 
mẹ của các em đó có nơi cho các em được dạy 
một cách đặc biệt. Rồi Sơ phụ trách Sơ Ma-
ria Huệ cho biết thêm vào năm 2024: „Chúng 
con cảm ơn Cha và cộng Đoàn tại Đức đã luôn 
quan tâm, ưu ái đối với cộng đoàn chúng con 
nhất là các cháu và các anh chị tại mái Ấm…. 

Các chị em đang lo việc xây trường học đặc 
biệt cho các em bị bệnh tự kỷ và rối loạn, 
ngày càng nhiều.“ Họ rất thương các em đó 
và muốn tạo cho họ một nơi được đón nhận, 
giáo dục và chăm sóc cho phù hợp.

Anh chị em thân mến: Qua những việc nói 
trên anh chị em cùng có thể chung tay giúp 
đỡ để „ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên 
trời.“ Như Thánh Vịnh 34 nói: „Kẻ nghèo này 
kêu lên, và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi 
mọi cơn nguy khốn. Hãy nghiệm xem Chúa 
tốt lành biết mấy hạnh phúc thay kẻ ẩn náu 
bên Người.“

Mến chào  và cám ơn anh chị  rất nhiều
Cha Lê Phan  SJ, Stefan Taeubner  SJ
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BLINDTEXT

Ước Mơ Và Thách Đố Trên Đất Lào 
Lào quê hương xứ Vạn Voi, rất thanh bình, thiên nhiên tốt đệp, con người lại hiền 
hòa. Những người nghèo lại gặp nhiêu thách đố.

Tôi chọn Lào là quê hương thứ hai. 
Mười bảy năm trôi qua thật nhanh, 
giờ tôi đã chính thức trở thành người 

Lào. Tôi đến đất Lào vào năm 2007. Là tu sĩ 
Dòng Tên, tôi muốn sống chết cho đất nước 
này vì tình yêu dành cho họ. Người Lào thân 
thiện, gần gũi, hiếu khách, họ rất hiền lành 
không thích cãi vả, tranh đua, vì vậy phải 
gánh chịu nhiều thiệt thòi, mất mát và đau 
khổ rất lớn, nên muốn tôi phục vụ cả đời tôi 
cho họ.

Phần lớn dân Lào là người thiểu số, thích 
sống với thiên nhiên. Dưới sự lãnh đạo của 
chính quyện hiện nay, nên rừng núi, đất đai 
đã dần dần rơi vào nước làng giềng phía bắc. 
Trung Quốc ngày đêm đào bới khoán sản, 
khai thác cây rừng làm cho Lào đã nghèo lại 
thêm nghèo.  Điển hình là phía Bắc Lào đồi 
núi trùng điệp, nhiều nhóm sắc tộc Lào sống 
ở triền núi. Họ thường phải đi bộ cả Km để 
tắm và gánh nước từ nước mạch hoặc nước 
suối từ các khe núi chảy ra. 

Hiện nay, vấn nạn phá rừng làm rẫy và chặt 
cây lấy gỗ, cộng với mùa khô kéo dài, các 
mạch nước hầu như đã cạn kiệt. Người nghèo 

không đủ khả năng khoan giếng nước nên 
vào mùa khô, họ rất chật vật với nước sinh 
hoạt.  Chính phủ bảo dân phải tự lo cho mình 
vì nhà nước không còn tiền nữa.

Năm nay, chúng tôi đang làm hệ thống nước 
giếng khoan cung cấp nước sinh hoạt cho 4 
làng nghèo, khoảng 1.000 người. Chúng tôi 
bắt đầu dự án cấp nước sinh hoạt cho người 
nghèo này vào năm ngoái-năm 2023. Chúng 
tôi làm việc với danh nghĩa là nhóm tông đồ 
xã hội Công giáo và nhà nước đã đón nhận và 
hoan nghênh.
Nhiều học sinh không được đến trường vì nhà 
xa trường, không đủ tiền đóng học phí. Sinh 
viên ra trường không có trình độ vì giáo viên 
lương thấp, lo kiếm sống mà không tập trung 
dạy học. Trường học thì sập xệ, bàn ghế học 
sinh thì xiêu vẹo, sách vở khan hiếm… Nhà 
nước vẫn làm ngơ và có vẻ bất lực hoàn toàn.

Tôi thương Giáo hội Lào vì ở đây đúng nghĩa 
là “lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Lào 
có 4 Giáo phận, mỗi Giáo phận bao gồm 4 
tỉnh, khoảng chừng 400 km2. Tổng số giáo 
dân Lào hơn 40.000 người, có khoảng 180 
nhà thờ và giáo điểm, mỗi giáo điểm cách 
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nhau từ 10km trở lên. Bốn Giáo phận vậy mà 
chỉ có 1 Hồng Y, 2 Giám mục và khoảng 20 
linh mục bản địa. Thông thường, mỗi giáo 
điểm chỉ có thánh lễ 1 tháng/lần, có nhiều 
giáo điểm mỗi năm chỉ có được 3-4 thánh lễ. 
Hiện nay chúng tôi giúp các học sinh nghèo 
được đến trường, sửa chữa trường học, làm 
bàn ghế học sinh ở những vùng sâu – vùng 
xa; hỗ trợ cho những cụ già neo đơn và người 
khuyết tật, đồng hành với sinh viên. Ngoài 
ra, hai công việc cần công sức nhất là xây 
dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho dân 
nghèo vùng núi phía Bắc Lào.
Chúng tôi đang giúp một trung tâm khuyết 
tật ở Vientiane và có ý định đưa người già neo 
đơn không người chăm sóc về ở đây. Ở đây 
trước kia là chuồng nuôi gà vịt, hiện tại mái 
tôn đã mục nát. Những gia đình người khuyết 
tật dùng những tấm phên để che chắn làm 
thành phòng ngủ tạm bợ. Cả trung tâm có 30 
người, nhưng chỉ có 3 nhà vệ sinh, không có 
phòng bếp, nơi nấu ăn. Những người khuyết 
tật tập trung ở một căn nhà thuê để may 
túi xách, làm dép, làm bông tai, làm đồ thủ 
công bằng những vật liệu tái chế như bao ni-
lon, ống hút, giấy báo cũ… Mục đích của họ 
không chỉ là kiếm tiền nhưng còn hướng đến 
việc bảo vệ môi trường. Thu nhập của trung 
tâm 1 tháng không đủ nuôi sống những người 
khuyết tật ở đây, vì sản phẩm không bán được 
nhiều. Đồng thời, họ còn phải trả tiền điện, 
tiền thuê đất và tiền thuế kinh doanh nữa. 
Rất nhiều ước mơ cho những người nghèo ở 

Lào: cho các trẻ em được đến trường, các bạn 
trẻ tìm được việc và không rơi vào nghiện 
ngập, người khuyết tật được xã hội quan tâm 
hơn, các tín hữu được chăm sóc tốt hơn… 
Hiện tại, chúng tôi mong muốn mở trung 
tâm dạy ngoại ngữ, mở nhà trọ miễn phí cho 
sinh viên nghèo, mở trung tâm nông nghiệp.
Khi làm việc chúng tôi gặp nhiều thách đố. 
Thách đố lớn nhất chính là nhà nước. Họ dè 
dặt và cố gắng kiểm soát mọi khía cạnh từ 
nguồn tài trợ đến mọi hoạt động của tổ chức, 
nhất là các tổ chức nước ngoài. Ngay cả các 
linh mục bản xứ cũng rất dè dặt khi làm công 
việc bác ái xã hội.

Thứ hai là nguồn tài chính. Nhu cầu của 
người nghèo quá lớn, những người truyền 
giáo như chúng tôi không có nhiều tương 
quan nên nhiều lúc cũng cảm thấy bất lực.
Một thách đố khác cũng không kém phần 
quan trọng đó là nhân sự. Công việc thì 
nhiều, nhưng nhân sự làm việc thì rất ít. 
Hiện nay, chúng tôi chỉ có 2 người dấn thân 
âm thầm cho việc xã hội. Lý do là chúng tôi 
chưa có ơn gọi ở Lào và nhà nước Lào không 
đón nhận những nhà truyền giáo. 
Dù nhiều thách đố và khó khăn nhưng chúng 
tôi luôn yêu thương người Lào dễ thương. Rất 
mong có nhiều đôi tay nhân ái cùng cộng tác 
với Jesuitenweltweit để giúp đỡ người Lào thấp 
cổ bé miệng và xoa dịu nỗi khổ đau của họ. 

Phê-rô Lê Cao Tài SJ
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Con là Giuse Nguyễn Minh Đỗ, Dòng Tên 
Việt Nam, đang làm việc tại Văn Phòng 
Tị Nạn Campuchia (Jesuit Refugee Ser-

vice). Con đến đây, vì con yêu mến mảnh đất 
này, ở Siem Reap từ năm 2014-2017. Sau khi 
chịu chức linh mục, con ao ước và hạnh phúc 
được phục vụ tại Campuchia  những người gốc 
Việt  không được nhập tịch,  đặc biệt những 
người bị bắt làm nô lệ trong Casino.

Lịch sử người Việt tại đây có những câu 
chuyện đẫm lệ và đầy máu. Năm 1970, Nol 
nol bắt đầu phong trào bài trừ người Việt, 
ông bắt họ phải rời khỏi Campuchia trong 24 
giờ. Thời gian này, nhiều người gốc Việt đã 
bị sát hại. Người còn sống kể lại, họ thấy rất 
nhiều xác người bị bắn chết trôi trên sông. 
Năm 1975, sau khi Pol Pot nắm chính quyền, 
Khmer Đỏ đã tạo nên cuộc thảm sát giã man 
hơn hai triệu người, trong đó có nhiều người 
gốc Việt. Chi tên Lan nói: Khmer Đỏ đã ập 
vào nhà, nhưng do biết trước nên chị và mọi 
người nhảy xuống vùng nước cạn và ẩn mình 
trong một lùm cây, lúc đó không giám thở 
mạnh, và động đậy vì sợ. Chúng không thấy 
người, chúng đập phá nhà, đốt rồi bỏ đi. 

Tới nay, người gốc Việt vẫn bị phân biệt đối 
xử tại Campuchia. Từ năm 2017, chính phủ 
bắt người gốc Việt ra khai báo và họ đã tịch 
thu hết giấy tờ những ai có quốc tịch Cam-
puchia, và cấp lại thẻ ngoại kiều (Thẻ vàng) 
và phải đóng thuế thân 62 USD/2 năm. Ai thẻ 
vàng không có quyền lợi gì: không được sở 
hữu tài sản, không được đăng ký xe, không 
được đăng ký giấy kết hôn, con cái không 
được cấp giấy khai sinh để đi học. Cha oi, 
chúng con sống ở đây không khác gì con vật, 
họ chỉ cho chúng con được quyền thở. Chính 
sách bài người gốc Việt đã tạo ra nhiều vấn 
nạn, qua thống kê 120 gia đình gốc Việt tại 
Campuchia năm 2023 cho thấy: 

-	 72% người gốc Việt không có  quốc tịch 
phải đóng thuế thân và dùng thẻ ngoại 
kiều. 28% còn lại có quốc tịch vì có cha hay 
mẹ là người Khmer.

-	 70% không có sở hữu đất đai, họ sống trên 
nhà nổi ở Biển Hồ, bên bờ sông, thuê đất 
ở, ai may mắn hơn ở đất Giáo hội cấp cho 
ở. Còn 30% nhờ người Khmer đứng tên, 
hay có ai trong gia đình là người Khmer 
đứng tên. 

Loài Cây Luc Bình 
Những người gốc Việt sống tại Biển Hồ Campuchia, không được nhập tịch. 
Chúng tôi là cây lục bình, sống ngày nào biết ngày đó, chính phủ thích thì cho ở, 
không thích thì đuổi đi.
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-	 72% trẻ em thuộc gia đình gốc Việt Nam 
không biết đọc, biết viết tiếng Khmer vì 
không có giấy khai sinh đi học, hay vì gia 
đình nghèo không thể cho con cái đi học. 
Nhiều trẻ em người gốc Việt dùng cách này 
để cho con cái có giấy khai sinh đi học, như 
em An, vì muốn đi học đã làm con nuôi của 
một gia đình Khmer để được đi học. 

Vì thế, nên bà con chủ yếu làm nghề đánh 
cá, buôn bán nhỏ....Những trẻ em lớn lên, cả 
nam lẫn nữ, không có việc làm, đã phải làm 
trong các Casino lừa đảo, các ngành nghề mại 
dâm. Vì không có quốc tịch, nên có người chết 
không được giấy chứng tử, không tiền mua 
quan tài, phải dùng chiếu quấn xác để chôn. 

Chính con đến thăm và nghe chuyện cuộc đời 
của họ, con thấm dần nỗi khổ của loài lục bình. 
Qua đây, con cũng xin chia sẻ câu chuyện đời 
cây lục bình này đến những ân nhân gần xa 
biết đến ba giấc mơ của chúng con:

-	 tổ chức nhân quyền lên tiếng can thiệp để 
chính quyền Campuchia và Việt Nam giải 
quyết vấn đề có quốc tịch cho bà con để 
bà con được hưởng quyền căn bản của con 
người, và các em được hưởng quyền giáo 
dục. 

-	 mong ước thành lập quỹ học bổng  Bồ Câu 
Trắng để giúp trẻ em gốc Việt đến trường, 
giúp các em học nghề, định hướng tương 
lai  để tránh những ngành nghề xấu. 

-	 Thứ ba, mong ước thành lập một quỹ 
Người Samaria để giúp thuốc men và y tế 
cho những người nghèo bị bệnh, trợ giúp 
gạo và giúp làm nhà cho hoàn cảnh khó 
khăn. 

Chúng con tin rằng, Như Loài Cây Lục Bình, 
người gốc Việt không quốc tịch tại Campu-
chia hy vọng được sống trông binh an. Mong  
khấp nơi cầu nguyện cho chúng con, để chờ 
đợi có một cảnh cửa nào đó mở ra đón nhận 
chúng con.  

Giuse Nguyễn Minh Đỗ, SJ
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Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam 
Nhà Ứng Sinh Dòng Tên nơi ươm mầm ơn gọi, cho các bạn trẻ  muốn theo đuổi lý 
tưởng tận hiến và chuẩn bị bản thân hướng đến việc phục vụ Chúa và Giáo Hội, 
đặc biệt người nghèo.

Các bạn trẻ ứng sinh đến từ nhiều vùng 
miền khác nhau. Các em có khát khao 
phục vụ Chúa và Giáo Hội, khát khao 

phục vụ người nghèo, ước mơ được đến các 
miền truyền giáo, mong muốn trở thành 
người đồng hành với giới trẻ, hướng dẫn Linh 
Thao và các công việc mục vụ mà Dòng Tên 
đang đảm nhận.

Trong việc huấn luyện này, có ba nhóm. Thứ 
nhất gồm các em đang học đại học, thứ hai 
gồm các em đã tốt nghiệp đại học và cần học 
thêm tiếng Anh. Các em hai nhóm này được 
đặt trong các nhà khác nhau thuận lợi cho 
việc học của các em. Cuối cùng là nhóm Tiền 
Tập, các em ở tập trung tại nhà chính của 
Nhà ứng sinh. 

Trong 5 năm gần đây, Nhà ứng sinh có 
khoảng trên dưới 100 em sinh hoạt mỗi năm 
và Nhà ứng sinh giới thiệu cho Dòng 15 đến 
20 em vào Nhà Tập của Dòng hằng năm.

Để đào luyện, Nhà ứng sinh nhận được sự 
giúp đỡ của quý ân nhân, các em học biết 
cách phục vụ cộng đoàn, nấu ăn đi chợ. Hơn 

nữa, để trở thành người tông đồ các em được 
gửi đến các lớp tình thương để dạy học, các 
bệnh viện để chăm sóc bệnh nhận, các trung 
tâm chăm sóc người già để học sự phục vụ. Ở 
đây, các em học biết cách cầu nguyện, cách 
phân định, để xây dựng tương quan với Chúa. 
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Chút chia sẻ các em ứng sinh:

„Có những niềm vui nho nhỏ làm nên đời 
tu: giờ thể thao giúp tôi giải trí sau những 
giờ học; giờ cơm là dịp để chia sẻ những câu 
chuyện vui. Niềm vui đôi khi thật giản đơn 
khi nấu cho anh em những bữa ăn ngon, cắt 
tóc cho anh em, nấu cho anh em một ly chè.“
(Giuse Nhân)

„Một trong những việc xây dựng cộng đoàn 
là giờ tổng vệ sinh hàng tuần. Một lần tôi 
được giao nhiệm vụ là tắm cho lũ chó. Công 
việc dường như rất nhỏ bé, nhưng để lại cho 
tôi niềm vui, vì tôi đang chăm sóc ngôi nhà 
của mình.“ (Giuse Tiến).

„Chúng tôi là một gia đình thiêng liêng được 
chính Chúa quy tụ từ khắp các miền tổ 
quốc, giọng nói khác nhau, văn hoá đa dạng. 
Nhưng chúng tôi đã trở nên một với nhau: 
thật vậy đời sống cộng đoàn đã làm nên nét 
đẹp đời tu.“ (Jerome Tuấn).

„Khi vào Nhà ứng sinh, tôi được tham gia một 
số việc tông đồ như chia cháo cho bệnh nhân 
tại bệnh viện, dạy học cho các bạn nhỏ trong 
các lớp học tình thương, đồng hành và sống 
với những người nghèo thuộc anh chị em sắc 
tộc S’tiêng ở Bù-Đăng. Tôi nhận thấy một 
viễn tượng tông đồ mở ra và lời mời gọi của 
Chúa dành cho tôi.“ (Giuse Trung).

„Sau khóa linh thao vừa rồi, tôi cảm nhận 
mối tương quan với Chúa không phải là có 
tội hay không có tội, nhưng là lời mời sống 
kết hợp với Chúa. Không chỉ dừng lại ở việc 
chu toàn các bổn phận, nhưng là sống tinh 
thần „hơn nữa“; sống một cuộc sống triển nở, 
hạnh phúc trong Chúa. Trong Linh thao, tôi 
đã phản tỉnh để nhận ra đâu là „sa mạc“? Đâu 
là “đất hứa“? (Giuse Tâm).

„Tại những điểm tông đồ, biết bao người 
chào đón chúng tôi. Lúc đầu, tôi cảm thấy 
đây là một nhiệm vụ được giao. Dần dần, 
tôi thấy đây là một cơ hội phục vụ. Giờ đây, 
tôi thấy đây là một lời mời gọi và tôi đến để 
đồng hành cùng họ. Mỗi con người tôi gặp 
là một câu chuyện Thiên Chúa đến gặp con 
người: họ mang gương mặt của Đức Ki-tô.“  
(Phêrô Khôi).

Tạ ơn Chúa vẫn tiếp tục gửi đến Nhà ứng sinh 
các bạn trẻ khát khao sống đời dâng hiến; tạ 
ơn Chúa vẫn ban cho chúng con những vị ân 
nhân và người cộng giúp các em xây dựng 
ước mơ của mình. Tạ ơn Chúa cho Dòng Tên 
Việt Nam có nhân lực gởi đi phục vụ ở nhiều 
nơi trên thế giới, như Châu Á, Thái Bình 
Dương và nhiều Châu Lục khác.

Antôn Nguyễn Ngọc Triêm, SJ
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Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của các vị ân nhân 
đang giúp chúng tôi xây dụng một thế giới hiệp hành, yêu 
thương, công lý và hòa bình hơn.

jesuitenweltweit
IBAN: DE61 7509 0300 0005 1155 82
Verwendungszweck: X66010 Vietnam-Mission

Xin Quý Ân nhân ghi Verwendungszweck: Vietnam-Mission 
và Địa chỉ, để nhận Biên-lai xin Thuế tại Finanzamt.
Mọi chi tiết thêm về các dự án trong tập sách này, như  
Spendenquittung v.v.v. 
Xin quý ông bà và anh chị em có thể liên lạc với chúng tôi:  
nguyen@jesuitenweltweit.de
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IMPRESSUMjesuitenweltweit – die Projekte

Mit über 14.000 Mitgliedern ist die 1540 gegründete Gesell-
schaft Jesu der größte katholische Männerorden. An vielen 
Orten unserer Erde leben Jesuiten mit den Armen, teilen ihre 
Not, setzen sich für Gerechtigkeit und Glaube ein. Über dieses 
weltweite Netzwerk fördern die Jesuitenmissionen in Öster-
reich und Deutschland dank Ihrer Spenden Hilfsprojekte in 
rund 60 Ländern. Wir leisten Unterstützung in den Bereichen 
Armutsbekämpfung, Flüchtlingshilfe, Bildung, Gesundheit, 
Ökologie, Menschenrechte und Pastoralarbeit.

jesuitenweltweit – das Magazin
Seit September 2018 gibt es ein gemeinsames Magazin der  
Jesuitenmissionen in Österreich und Deutschland. Es er-
scheint vierteljährlich und wird kostenlos an Spenderinnen 
und Spender verschickt. Wir informieren über aktuelle Ent-
wicklungen in den Hilfsprojekten und geben einen Einblick 
in das Leben und die Arbeit unserer Missionare, Partner und 
Freiwilligen.
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Onlinespenden,
Leserbriefe und Kontakt
Über unser Spendenformular auf 
der Internet seite können Sie uns 
per Sofortüberweisung, Last-
schrift, PayPal oder Kreditkarte 
bequem und sicher eine Spende 
übermitteln.
Leserbriefe, Adressänderungen 
sowie Abbestellungen oder 
Neubestellungen unseres 
Magazins senden Sie bitte per Post 
oder E-Mail entsprechend Ihrem 
Wohnsitz an jesuitenweltweit in 
Österreich oder Deutschland. 



Trung tâm truyền giáo bác ái Dòng Tên –jesuitenweltweit – là tổ chức phi lợi nhuận có trù 
sở tại Nürnberg-Wien-Zürich. Chúng tôi giúp các dự án cho người nghèo trên 80 quốc 
gia, trong phạm vi phát triển và giáo dục, đức tin và công lý, đối thoại và hòa bình.
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